
Peggy	  Wijntuin	  

Peggy	  houdt	  zich	  bezig	  als	  raadslid	  met	  onder	  andere	  het	  concept	  van	  Geluk.	  “Je	  zult	  
maar	  geboren	  worden	  in	  dat	  ene	  gezin	  waarin	  het	  hebben	  van	  een	  warm	  bed	  of	  het	  
dagelijks	  eten	  van	  een	  stukje	  vlees	  geen	  vanzelfsprekendheid	  is.	  Ook	  daarbuiten	  kan	  
het	  heel	  kil	  zijn.	  Bijvoorbeeld	  als	  je	  merkt	  dat	  er	  weinig	  tot	  geen	  waardering	  is	  voor	  
jou	  als	  MENS,	  omdat	  je	  'anders'	  bent”,	  volgens	  Peggy.	  In	  haar	  maatschappelijke	  
leven	  is	  ze	  veel	  van	  dit	  soort	  voorbeelden	  tegengekomen	  en	  is	  ze	  zich	  steeds	  meer	  
gaan	  realiseren	  dat	  Geluk	  vaak	  een	  rol	  speelt.	  	  

Geluk	  hebben	  met	  het	  gezin	  waarin	  je	  geboren	  wordt.	  Geluk	  hebben	  met	  het	  vinden	  
en	  mobiliseren	  van	  de	  juiste	  mensen	  om	  je	  heen.	  De	  realiteit	  leert	  ons	  dat	  niet	  
iedereen	  dat	  Geluk	  heeft,	  beseft	  Peggy.	  Het	  scheppen	  van	  voorwaarden	  kan	  mensen	  
verder	  helpen	  hun	  leven	  op	  een	  mooie	  manier	  vorm	  te	  geven.	  Als	  hun	  zonnetje	  dan	  
straalt,	  voelen	  wij	  allen	  die	  warmte.	  De	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  wil	  volgens	  haar	  ons	  die	  
warmte	  doen	  uitstralen	  én	  doen	  voelen.	  Ze	  pleit	  voor	  een	  eerlijke	  verdeling	  van	  werk,	  
macht	  en	  middelen,	  met	  andere	  woorden	  gelijke	  kansen	  voor	  iedereen.	  Dit	  voorkomt	  
volgens	  haar	  dat	  onze	  kwaliteit	  van	  leven	  afhankelijk	  wordt	  van	  iets	  dat	  heet	  Geluk.	  
Iets	  wat	  niet	  een	  ieder	  gegeven	  is.	  

	  


